
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

21 september  Voorganger: Ds. F.G.W. Hordijk 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied 216: 1,2 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied 216: 3 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Kyriëgebed 

 

 

 



Lied 150 A: 2,3,4 

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Lezing: Luc 13: 22-30 

 

Lied 848: 1,2,3,4 

 

Al wat een mens te kennen zoekt 

aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 

 

Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 
 

Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 



Lezing: Psalm 112 uit '150 Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis 

 

Je zou gelukkig willen zijn:  

stevig, vrolijk, rechtop, 

goed werk, goed wonen, wat geld,  

aardig worden gevonden,  

lief, je grote liefde vinden,  

kinderen krijgen, gezonde, mooie. 

Dat zou je willen – wie niet? 

 

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,  

trouw, rechtvaardig, meedogend? 

 

Een duistere zaak is de wereld,  

maar er zijn mensen van licht. 

 

Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen,  

maar er zijn mensen die geven en delen. 

 

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar, 

maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 

 

Er zijn woorden gesproken  

die werken ten goede, je hart versterken,  

je geweten scherpen. 

Gelukkig wie ze zoekt te horen  

en leeft om te volbrengen. 

 

Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 

 

Lied 91 A: 1, 3 
 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 



Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Overdenking 

 

Lied van het kerkasiel (mel. Ld. 243) 

 

Een kerk als hof, als welkom thuis,  

waar liefde heerst, volharding huist;  

een mens alleen, geen kind gemist   

als geestkracht doorslaggevend is.  

 

Dichtbij en ver, van overal   

staan mensen op, om ‘t diepe dal  

van onrecht hoopvol te weerstaan,   

echt samenleven aan te gaan. 

 

De kind’ren van de rekening,  

zij leven in een mengeling  

van vragen “Mag ik hier wel zijn?  

Is mens’lijkheid hier echt of schijn?” 

 

Een veilig thuis, een morgen lacht   

wanneer vanuit de Geest gedacht  

jij, nieuwe naaste, warm omarmt,   

zo grenzeloos vanuit het hart. 

 

Zo krachtig, kwetsbaar en zo waar   

groeit trouw en liefde aan elkaar  

dit antwoord mens’lijk, frank en vrij,   

want God voor allen, jou en mij! 

 

 



Credo  

 

Dank- en voorbeden 

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied:  Lied 15 uit ‘Het liefste lied van overzee 2’ (mel. ‘Finlandia’ van 

J. Sibelius / Lied 246 ELB) 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.  

 

Zegen (staande) 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Mw. H.E.J. Kruit-Meijer, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis met een dwarslaesie, Boermarkeweg 60, 7824 AA 

Emmen. 

Thuis gekomen uit ziekenhuis: mevr. G. Lensink- Blokland. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

Géén open inloop / spreekuur 

De komende weken is er op dinsdag tussen de middag géén open inloop. 

De eerstvolgende dinsdag dat de deur naar de consistorie weer open staat  

(van 12.30 – 14.00 uur) is op dinsdag 14 oktober. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 17 september tot 10 oktober a.s. heb ik vakantie. Wij gaan dan drie 

weken door Schotland zwerven met een camper. Al lang een wens van ons 

die we nu gaan verzilveren. Mocht u pastoraat nodig hebben dan kunt u 

contact opnemen met uw wijkouderling. Dat geldt ook als u in deze 

periode een dominee nodig hebt. U kunt daarvoor ook contact opnemen 

met de scriba, mw. Hilly Lanjouw, tel. 06 29 07 71 67 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. P.W. Bol, Eikenlaan. 

 

Kerkasiel Kampen 

Een aantal gemeenteleden van de Zuiderkerk is 8 juli en 12 augustus jl. 

afgereisd naar De Open Hof in Kampen. Het uitgeprocedeerde Oezbeekse 

gezin Babayants verblijft daar sinds 21 november 2024 in De Open Hof. 

Al meer dan een half jaar hebben ze geen voet buiten gezet en houden 

vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit Emmen woont ruim tien 

jaar in Nederland maar mag hier niet blijven. 

Wij hebben op 8 juli en 12 augustus van 18.00 tot 20.00 uur kerkdienst 

gehouden.  

We zijn voornemens om dit maandelijks te doen.  

Deze keer gaan we op  woensdag 1 oktober we beginnen dan om 18.00 

uur. 

Wilt u ook mee, geef u dan op bij Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 



Oproep: 
Ook al lijkt het nog ver weg, het is zo weer Kerst. Wij hebben elk jaar een 

mooi versierde boom in de kerk staan. Dit jaar willen we de boom op een 

andere manier versieren. We willen zelf mooie dingen gaan maken en 

hiermee de boom optuigen. Ooit deden we dat met ”engeltjes” die voor ons 

werden gemaakt. Nu gaan we het zelf doen. Voorbeelden komen ook nog 

in de zaal te hangen. Willen jullie alvast lege toiletrollen en keukenrollen 

sparen? Deze zijn we ook nodig. Augustina Vrijhof zal ons hierbij helpen. 

Iedereen die hieraan mee wil werken kan zich bij haar opgeven: 

Graag appen 06- 44345565 of mailen: auvrijhof@gmail.com. 

Ik heb al een aantal dingen gezien. Zo leuk!! Willy Misker 

 

 

 

 

Sams kledingactie 
 

 

De jaarlijkse kledingactie is op: 

zaterdag 11 en 18 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.  

U kunt  uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te 

Nieuw-Amsterdam,  

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed kunt u 

inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel graag apart. 

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden aan.  

Met uw hulp (in de vorm van een inzamelactie) zetten we ons komend najaar 

samen in om hulpbehoevenden in Noord-India te ondersteunen. Het 

Liliane Fonds zal samen met JVS een prothesen en orthesen werkplaats 

opzetten, waarbij het doel van deze werkplaats is om betaalbare en 

kwalitatief goede hulpmiddelen te produceren, assembleren en 

distribueren.  

Het Liliane Fonds zet zich in voor deze kwetsbare mensen, om hun rechten 

voor een fatsoenlijk en waardig leven te bevorderen, hun toekomstkansen 

te vergroten met als doel dat ze er toe doen in de samenleving. 

 

Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te nemen 

en hopen op een mooie opbrengst. 

De Diaconie.  



Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 24 september zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 21 september. 

Voorganger: Ds. H. Cohen-Stuart 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

